mmm\ 


İşyerinde  tüp  patlaması  panik  uyandırdı 


16  Ağustos  2015  Pazar  günü  saat  20.15  sularında  ilçe  genelinde elektrik  kesintisi  oldu. 
İş  yerini  aydınlatmak  için  piknik  tüpü  (lüx lambasını)  yakmak  isterken  tüp  patladı.  Patlamanın  şiddeti  ile  vatandaşlar  deprem  veya terör  saldırısı  korkusu ile  panik  yaşadı. 


Saat  20.00’de  ilçe genelinde  meydana 
gelen  ve  yaklaşık  2 
saat  süren  elektrik  kesintisi  meydana  geldi. 
Elektrik  jeneratörü  olmayan  iş  yerleri  sahipleri,  iş  yerlerini  çeşitli yollarla  aydınlatmak istedi.  Hükümet  caddesinde  Konyar  market sahibi  Murat  Konyar 


Kurucu  ve  İmtiyaz  Sahibi 

S.  Kiirsad  GÜYYYIHY 

Sorııııılu  Yazı  İsleri  Müdürü: 

Fatih  Yİ.  KÜLEKÇİOĞLU <‘-pos(a :  (a*ovagazi‘lesi(a  gmaiLrom (asovagazeUsi@holmail.rom 
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(41)  iş  yerinde  bulunan piknik  tüpünü  yakmak isterken  tüp  elinde  aniden  alev  aldı.  Korku ile  tüpü  caddeye  fırlatan  iş  yeri  sahibi  Konyar  itfaiyeye  haber  verdi.  Olay  yerine  itfaiyenin  ulaşmasına  zaman kalmadan  tüp  infilak etti.  Büyük  bir  gürültü ile  parçalanan  tüpün şarapnel  parçaları  iş yerindeki  vitrin  dolabı, çevredeki  iş  yerlerinin çamlarını  kırdı,  bir  aracın  kaportasını  deldi. 
Olay  anında  elektriklerin  kesikliği  nedeni  ile caddenin  boş  olması  olası  bir  faciayı  önledi. 
Mustafa  Konyar;  "İlçemizde  sebebi  bilinmeyen  bir  elektrik  kesin¬ 


tisi  oldu.  Işıkların  kesilmesi  ile  piknik  tüpü (halk  arasında  lüx  lambası  diye  bilinen)  aydınlatma  aracına  yeni tüp  alındı.  Tüpü  yakarken  bir  kıvılcım  oluştu ve  alev  aldı.  Korku  ile tüp  dışarı  atıldı.  Kısa süre  sonra  infilak  etti. 
Sağlı-sollu  bazı  dükkanların  camları  kırıldı. 
Kendi  dükkanımızın camları  da  kırıldı.  Yolun  boş  olması  ve  dükkanların  elektrik  kesintisi  nedeniyle  kapalı  olması  nedeniyle  şükür olsun  Rabbimize  can kaybı  ve  yaralanma  olmadı.  Maddi  hasar  oldu o  da  önemli  değil,  Allah hepimizi  korudu  "dedi. 


Tuncer,  Uzman  Doktor  konusunu meclise  taşıdı 


Geçtiğimiz  ay  gazetemizde  gündeme gelen  Taşova  Devlet hastanesinde  uzman doktor  sıkıntısı  haberi üzerine  Amasya  İl  Sağlık  Müdürlüğü,  Amasya Şerefeddin  Sabuncuoğlu  Eğitim  ve  Araştırma  Hastanesi'nden  2 
gün  dahiliye  uzmanı görevlendirmişti. 

Uzman  hekim  meselesine  kalıcı  bir  çözüm getirilmemesi  üzerine; Amasya  milletvekili Mustafa  Tuncer,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi'nde  12  Ağustos 
2015  Çarşamba  günü 


Taşova  Devlet  Hastanesindeki  uzman  doktor  yetersizliğinin  giderilmesi  için  Sağlık 


Bakanı  Mehmet  Müezzinoğlu'nun  cevap  vermesi  amacı  ile  bir  soru önergesi  verdi. 
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Jandarma  Komutanı  Serin 


dualarla  uğurlandı 


Diyarbakır  İli  Çermik  ilçesine  tayini  çıkan  jandarma  komu¬ tam  yüzbaşı  Alper  Soner  Serin'in  onuruna 
13  Ağustos  2015  Perşembe  günü  akşamı Adana  sofrasında  bir veda  programı  düzenlendi. 

Bu  akşam  burada çok  güzel  bir  birliktelik ancak  içimizden  birinin ayrılacak  olması  üzücü diyen  Kaymakam  Kurnaz  "Zor  bir  dönemde zor  bir  yere  gidiyor. 
Kendisi  orada  bu  görevi  başarı  ile  yürütebilecek  donamım  ve  tecrübeye  sahip.  Yeni  görev  yerine  kendisine başarılar  diliyor  Ce- 


nab-ı  Allah  kötü  insanlardan  onu  korusun  o da  diğer  personellerimizi  korusun  "  dedi. 

İlçemizde  görev yapan  görevli  arkadaşlarıma  teşekkür  ediyorum  diyen  Belediye Başkanı  Bayram  Öz- türk  "Dört  yıldır  ilçemize  hizmet  eden  komutanımızı  duruşu  profili  ile  sivil  asker  ilişkileri  ile  bu  güne  kadar gördüğümüz  profilden farklı  bir  profil  çizmiştir.  Kendisine  ve  ailesi¬ ne  yeri  görev  yerlerin¬ de  başarılar  diliyorum  " dedi. 

Üzülerek  geldiğim Taşova'dan  üzülerek ayrılıyorum  diyen  Yüz¬ 


başı  Serin:  "Görev  yaptığım  dört  yıl  boyunca kanunların  bize  verdiği yetki  ve  sorumluluk  içerisinde  arkadaşlarım ile  beraber  görevimizi en  iyi  şekilde  yapmaya çalıştık.  Bu  dönem  içerisinde  diğer  kurumlarımızla  uyum  içerisinde  çalışarak  iyi  ilişkiler  oluşturduk.  Ben hakkımı  sizlere  helal  ediyorum  var  ise  sizler de  helal  edin"  dedi. 

Program  sonunda hizmetlerinden  dolayı Kaymakam  Kudret 
Kurnaz  ve  Belediye Başkanı  Bayram  Öz- türk,  Yüzbaşı  Alper  Soner  Serin'e  plaket  ve hediye  verdiler. 


Bir  evlat  için  en  acı  an! 


İlçemize  bağlı  Çakırsu  (Yonnus)  köyünde  13  Ağustos  2015 
Perşembe  günü  dok¬ 


tordan  gelen  Mehmet Aslan  (75)  isimli  şahısın  aynı  gün  akşam saatlerinde  köyün  üstünde  bulunan  sulama havuzunda  cesedi  bulundu. 

Köyde  (Çekenlik) sulama  havuzu  ve  su işlerinin  kontrolünü yapan  oğlu  Cafer  Aslan havuzu  kontrol  esnasında  acı  manzara  ile karşılaştı. 


Olayın  nedeni  ile ilgili  Ankara  Adli  Tıp Kurumu'na  otopsi  için giden  Mehmet  Aslan'ın cenazesi  14  Ağustos 
2015  Cuma  günü  saat 
18:00  sularında  köy kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Merhuma  Cenab-ı Allah'tan  rahmet  kederli  ailesi  ve  yakınlarına  baş  sağlığı  dileriz. 


Ummi  Resul  ün  Kur’an-ı 


Kerim  aşkı 


İlçemiz  Müftüsü 
Harun  Yılmaz,  yaz Kur'an  kurslarında  Kuran-ı  Kerim  okumaya geçen  Resul  Şahin'e belgesini  verdi. 

Müftü  Yılmaz, 
Merkez  Çarşı  camiinde 
12  Ağustos  2015  Perşembe  günü  düzenlenen  yaz  Kur'an  kurslarına  katılan  ve  kursu başarı  ile  tamamlayan Resul  Şahin'in  başarısının  kendilerini  oldukça  mutlu  ettiğini  söyledi. 

"Bu  yaz  kursuna katılan  öğrencilerimiz arasında  bizi  en  çok mutlu  eden  ve  etkileyen  ise  geçimini  hurda toplayarak  sağlayan  ve tam  olarak  okuma  yazma  dahi  bilmeyen  17 


yaşında  olan  Resul Şahin  isimli  gencimiz" diyen  Yılmaz,  şöyle  devam  etti: 

"Gencimiz  hocalarımızın  da  büyük  özverisi  sonucu  iki  ay  gibi kısa  bir  sürede  Kur'an-ı Kerim  okuma  başarısını  gösterdi.  Bizim  bu kursları  açmamızdaki asıl  amacımız  çocuklarımıza  cami  ve  adab-ı muaşeret  yanında Kur'an  ve  dini  bilgilerin verilmesinin  yanında, çok  fazla  toplum  içerisinde  olmayan  genç  ve çocuklarımızı  camiye, topluma  kazandırmaktır.  Bu  vesile  ile  tüm görevlilere  özellikle Resul  kardeşimizin Kur'an  okumaya  geçmesine  vesile  olan  gö¬ 


revlilerimize  teşekkür ederim." 

İlçemiz  Merkez 
Cami  Müezzini  ve  kurs hocası  İlhami  Yağmur, "Bu  yaz  kursumuza başlayan  Resul  kardeşimiz  kursun  ilk  günlerinde  çekingen  ve  ürkek  tavırları  ile  dikkatimi  çekti.  Kendisi  ile zor  da  olsa  iletişim  kurarak  toplum  ve  cami adabını  kendisine  sohbet  ortamında  sık  sık anlattım.  Bu  süreçten sonra  Resul  kardeşimiz  kendisi  ile  ilgilenilmesi  neticesinde  diğer arkadaşlarıyla  sıcak  ilişkiler  kurması  sonucu mutlaka  Kur'an-ı  Kerim  okumak  istediğini belirtti.  Biz  de  bu  gencimizin  istekli  oldu¬ 


ğunu  görüp  biraz  daha fazla  özveri  gösterip  iki ay  gibi  bir  sürede  kendisine  Kur'an-ı  Kerim'i okumayı  öğrettik.  Resul  gibi  olan  gençlerimizin  bu  azim  ve  isteği bize  de  ayrı  bir  gurur vermektedir"  diye  konuştu. 

Resul  Şahin  ise "Benimle  ilgilenen  ve Kuran-ı  Kerim  okumayı  öğreten  hocalarıma  teşekkür  ediyorum"  dedi. 

Resul  ve  kardeşi Mustafa  Şahin,  geçtiğimiz  aylarda  yolda buldukları  204  lirayı belediyeye  teslim  ederek  örnek  bir  davranış sergilemişlerdi. 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


18/08/2015 


Mehmet  Sarı’dan  oteller zincirine  yeni  bir  halka 


MS  Şirketler  Gurubu Yönetim  Kurulu  Başkanı Mehmet  Sarı  tarafından İstanbul'un  ve  dünyanın en  gözde  bölgesi  Taksim, Talimhane  (Oteller  Bölgesinde  açılan  Ferman Hilal  Otel  misafirlerinin farklı  ihtiyaçlarına  göre  özenle  tasarlandı.  Şıklık  ve konforun  bir  arada  yaşanacağı  ve  içinde  spor  merkezi,  Türk  hamamı,  masaj sauna  ve  toplantı  salonu bulunan  otel  görkemli  mimarisi  ve  manzarası  ile göze  de  hitap  ediyor.  Ferman  Hilal  Otel  13  kat  ve 
50  yataktan  oluşuyor. 

Ferman  Hilal  Otel  ve otelin  bağlı  bulunduğu MS  Şirketler  Topluluğu Yönetim  kurulu  başkanı 


Mehmet  Sarı,  "%100 müşteri  memnuniyetini ilke  alan  "Ferman  Hilal Otel"  müşterilerimize eşsiz  bir  konaklama  deneyimini  yaşatmayı  vaat ediyor"  diyor  ve  ekliyor, "Yaklaşık  20-30  kişiye  iş imkanı  sağladığımız  işletmemiz  2  yıl  gibi  kısa  bir 
sürede  tamamlanarak  10 
Ağustos  2015  günü  hizmete  açıldı.  Amacımız hem  halkımıza,  hem  turizme  hem  de  turizm  nazarında  devlet  ekonomisine  de  katkıda  bulunmaktır."  dedi. 

"Ferman  Hilal  Otel" Dünyanın  gözde  merkezi Taksim  ve  Beyoğlu'na  yakınlığıyla  bölgeye  7/24  ulaşma  imkanı  sağlıyor. 


Bilgilerimiz  bizi  yanıltmıyorsa  ki  yanılmıyoruz.  Sivil  toplum  örgütleri toplumların  lokomotif  gücüdür.  Onlar  toplumun  sesi,  toplumun  legal düşüncelerini  yansıtan  tercümanlarıdır. 

Toplumda  sorun  haline  gelen  olayları  ve  çözüm  önerilerini  ilgili  ve yetkilileri  duyurur,  ya  da  duyurulmasına  öncülük  eder.  İnsanımızın  sivil toplumda  örgütleşmesinin  özünde  yatan  budur  ya  da  bu  olmalıdır. 

Taşova'mızda  neredeyse  kangren  olma  noktasına  ulaşan  bir  sorun var...  Halk  arasında  "mekan"  ya  da  "içkili  mekan"  veya  başka  isimlerle  de ifade  edilen  yerle...  Bu  mekanların  sosyal,  kültürel  ekonomik  bir  yara haline  geldiği  hemen  her  zaman  ve  mekanda  konuşulur  ama  ne  hikmetse sivil  toplumlarımızın  ses  getiren  bir  tepkisi  olmaz.  Belki  bireysel tepkilerimiz  olur  ve  bireysel  tepkiler  ilgililere  çeşitli  şekillerde  iletilir  ama sivil  toplum  örgütlerinin,  kendi  aralarında  toplanarak  birlikte  tepki koymalarının  yaptırımı  bize  göre  ilgililer  nezdinde  daha  da  etkili  olacaktır. 

Bu  mekanlarda  cereyan  eden  sosyal  ve  adli,  ya  da  polisiye  olayların varlığı  ve  artık  neredeyse  önüne  geçilemeyen  boyutlara  ulaşması  bu örgütlerimizi  harekete  geçirmezse  daha  neler  geçirecek? 

Bu  olayların  önüne  geçilmesi  için  siyasi  partilerimizden  alalım  ki, ilçemizde  ne  kadar  dernek,  oda,  sendika,  muhtarlık  ve  ne  kadar  sivil toplum  örgütü  varsa  ve  özellikle  kadınlarımız  ve  kadın  derneklerimiz elbirliği  ile  ve  topluca  harekete  geçerek  ilgili  makamlara  sorunu  iletmeli ve  gerekli  tepki  ve  tavırlarını  koymalıdır. 

Sorunu  sadece  yetkili  ve  ilgililere  havale  etmek  bizce  kolaycılıktır.  Bu kolaycılık  anlayışından  kurtulunmalı  gerekli  tavır  konulmalıdır. 

Bizde  adettir,  yöneticilerimizin  Hz.  Ömer  gibi  olmasını  isteriz  ama kendimiz  ashab  gibi  olmayı  kabullenemeyiz.  Yöneticilerimizden  Hz. 
Ömer'lik  beklerken  kendimizi  ashab  vasfına  ne  kadar yaklaştırabildiğimizi  de  gözden  geçirmemiz  gerektiğini  düşünüyoruz. 
Sanırız  ashab  gibi  olursak;  yanlış  yapan  yöneticiyi  kılıcımızla  doğrultacak kemaline  ulaşabiliriz. Bu  kemalatın  öncülüğünün  saygıdeğer  sivil  toplum örgütlerimize  düşeceği  kanaatindeyiz. 


Doğruluk  yok,  hepsi  şirret Ne  kötüdür  bu  siyaset Ne  vasıf  var,  ne  şahsiyet Yüzleri  de  kızarmıyor. 

Parası  çok  gider  önde Söz  mü  düşer  fakirlere? 
Yansıması  var  her  yerde Yüzleri  de  kızarmıyor. 

Ortalıkta  dönmeceler Memnun  olan,  ağa  beyler Sefa  sürer,  gönlün  eyler Yüzleri  de  kızarmıyor. 

Sürün  şimdi,  sürün  devran Artık  size  kaldı  meydan Ters  dönecek  gelir  zaman Yüzleri  de  kızarmıyor. 

Turgut  der  ki;  seçim  gelir Yürek  titrer,  erir  tenin Çok  güvenme  halk  devirir Yüzleri  de  kızarmıyor. 
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İlçemiz  giriş  kavşağında  yine  kaza 
4  kişi  yaralandı 


Amaya  Taşova  D  100 
Karayolu  Taşova  giriş kavşağında  ışık  ihlali  sonucu  meydana  gelen  kazada  4  kişi  yaralandı.  Araçlar  hurdaya  döndü. 

Erbaa  istikametinden gelip  ,  Amasya  istikametine  giden  Ferhat  Ahadi 
yönetimindeki  05  DG  080 
plakalı  otomobil,  kavşaktan  ilçe  merkezine 


hareket  halinde  olan  05 
HC  123  plakalı  Transite çarptı.  Çarpmanın  şiddeti ile  transiti  kavşak  bordürlerine  sürükledi  Otomobilde  bulunan  yabancı uyruklu  Leylama  Ahadi (35),  Tebessüm  Ahadi (12),  ve  Gazael  Ahadi  Taşova  Devlet  Hastanesine kaldırıldı. 


Taşova  Sağlık  Meslek Lisesinde  Başarı  Çıtası(!) 
Yükseldi 


SL 


“Taşova  Sağlık  Meslek  Lisesinde  Başarı  çıtası  yükseldi.”  Haberin  başlığı  eminim  ki.  kamuoyuna çok  şirin  gelmiştir.  Doğrusu  beni  de  etkilemedi  değil  hani.  Böylesi  flaş  başlıklarla  medya  üzerinden halkın  huzuruna  çıkabilmek  büyük  cüret  ister.  Halkımız  nezaket  sahibi  olduğu  kadar  da  ariftir.  Böylesine sloganvari  söylemlerin  içindeki  olguyu  görme,  bilme  hakkına  da  sahiptir.  Zira,  bu  denli  iddialı  bir  ifade, meraklan  uyandırmaya  da  kabildir. 

Bu  okulun  bir  önceki  müdürü  olarak,  "Taşova  Sağlık  Meslek  Lisesinde  Başarı  çıtası yükseldi.lfadesinin  şahsıma  bir  izahatta  bulunma  hakkı  verdiğini  sanırım  siz  sevgili  okurlar  da  takdir edeceksinizdir.  Doğrusu  ben,  istatistiki  verilere  dayanmayan  bu  mesnetsiz  ifadenin  bizleri karalamaktan  çok,  kamuoyunu  rahatlatma  ve  bazı  nazarlara  hoş  görünme  amacıyla  güya;  çok  iyi performans  sergilediklerinin  bir  nevi  nümayişi  olarak  tarif  ediyorum. 

Ancak,  her  ne  sebeple  olursa  olsun  bu  başlığın  hakikati  ne  kadar  yansıttığına,  hangi  gayeyle  ve neye  /  nelere  murad  edilerek  yazıldığına  açıklık  getirme  zorunluluğu  doğmuştur.  Bu  minvalde  birkaç hususa  özetle  değinip,  dokunup  takdiri  her  zaman  olduğu  gibi  siz  sevgili  okurlarımıza  arz  edeceğim. 

“Başarı  çıtası  yükseldi”  sözü,  önceki  eğitim-öğretim  yıllarında  elde  edilenlerin  üzerinde başarılara  ulaşılmıştık  olarak  tanımlanabilir  ancak.  0  halde  kamuoyunun,  başarı  çıtasının  yükselip yükselmediğini  öğrenebilmesi  için  okul  yönetimi,  bundan  önceki  en  az  üç  eğitim-öğretim  yılında  mezun olan  öğrenci  sayılarını  ve  yüksek  öğretim  programlarına  yerleşen  öğrenci  sayılarını  yüzlük  sistem üzerinden  oranlayarak  bu  sitede  yayımlamak  durumundadır. 

Öğrencilerin  “sınavsız  geçiş"  haklarını  “Tıbbi  Laboratuvar  Teknikleri",  "Patoloji  Laboratuvar Teknikleri”,  “Ağız  ve  Diş  Sağlığı”,  “Yaşlı  Bakım”  gibi  hiç  de  tercih  edilmeyen,  ve  gelecekte  de öğrencilere  asla  artı  bir  kazanım  sağlamayacak  bölümlere  kullanılmış  olması  yönetimin  sağlık sektöründen  ne  kadar  uzak  ve  yabancı  olduğunun  tezahürüdür.  Hatta  son  zamanlarda  sayılan  oldukça artan  “fizyoterapi”  bölümü  de  bunlara  dahil  edilebilir.  Hele  bir  öğrencimizi  özel  bir  üniversitenin  “sağlık kurumlan  işletmeciliği"  bölümüne  yerleştirerek,  üstelik  bir  başarıymışçasına  sitelerde  neşretmek, acziyetin  ilanından  başka  bir  şey  değildir.  Sağlık  kurumlan  işletmeciliği  bölümünü  bitiren  öğrencilerin akıbetinden  haberiniz  var  mı  acaba?  Öğrencilerimizi  %50  burs  kandırmacasıyla  paralı  üniversitelere yönlendirerek  başansızlığı  örtbas  etmeye  çalışma  gayreti  insanları  ahmak  yerine  koymaktan  başka  bir şey  değildir.  Özel  üniversiteler  öğrenci  bulamadıklarından  neredeyse  tercihte  bulunan  herkese  %25, %50,  hatta  %75  burs  imkanı  sunmaktadırlar.  Öğrenciler  üniversiteye  başladıklarında  göreceklerdir  ki, ders  araç-  gereçleri,  kitaplar,  materyaller  için  harcayacakları  ücret,  kendilerine  sunulan  burs  oranının çok  çok  üzerinde  olacaktır.  Ayrıca,  sınıf  tekrarına  kalma  gibi  çeşitli  başarısızlık  durumlarında  burs haklarını  kaybedeceklerinden  okul  yönetimi  ve  hocalar  üzülerek  belirtmeliyim  ki,  bu  fırsatı değerlendirmeye  pek  iştahlıdırlar. 

Bakınız,  bu  yıl  Amasya  Üniversitesinde  “paramedik”  olarak  bilinen  “ilk  ve  Acil  Yardım"  bölümü açıldı.  Sağlık  Meslek  Liselerine  “Sınavsız  Geçiş”  ile  toplamda  36  kontenjan  ayrıldı.  Siz  bu  okula  üstelik ikinci  öğretimine  sadece  bir  öğrenci  yerleştirebilmişsiniz.  İşte  ne  kadar  başarılı  veya  başarısız olduğunuzun  birinci  derecede  göstergesi  budur.  Çünkü  bugün,  sağlık  sektörünün  ön  lisans  programları içinde  en  flaş,  en  tercih  edilen  ve  en  çok  iş  veren  alanı  ve  okuludur.  Suluova  Sağlık  Meslek  Lisesi  ise  bu bölüme  tam  21  öğrenci  yerleştirmiştir.  Suluova  Sağlık  Meslek  Lisesinin  sırrını  öğrenmek  ister  misiniz? 
Okul  Müdürü  İlahiyat  Fakültesi  mezunu  bir  kardeşimizdir.  Ancak  2000  yılından  beri  öğretmen,  müdür yardımcısı  ve  okul  müdürü  olarak  kademe  kademe  aynı  okulda  görev  yapmıştır.  Dolayısıyla  sağlık  meslek liselerinin  müfredatlarına,  öğretim  programlarına,  amaçlarına,  avantajlarına,  dezavantajlarına  oldukça hakim  ve  her  sorunun  üzerine  cesaretle  gidebilecek  kadar  da  eğitimci  ve  yöneticidir.  Yine,  Taşova  Sağlık Meslek  Lisesinde  okul  müdürü  olarak  çalıştığım  dönemde  koordinatör  müdür  yardımcısı  olarak  görev yapan,  kendini  gerçekten  çok  çok  iyi  yetiştirmiş,  öğrencilerinin  istikbalini  kendi  çocuklarının  istikbali kadar  önemseyen,  yıllarca  teşriki  mesai  yaptığımız  ve  maalesef  sahip  çıkıp  tutamadığınız  Yusuf  Kaya beyefendi  bugün  Suluova  Sağlık  Meslek  Lisesinde  koordinatör  müdür  yardımcısı  olarak  görev yapmaktadır.  Öyle  zannediyorum  ki  bu  açıklama,  birçok  şeyin  daha  net  anlaşılmasına  vesile  olmuştur. 

Ezcümle,  Sınavsız  geçişlerle  birlikte;  açık  öğretim,  ikinci  öğretim,  uzaktan  eğitim  ve  tabiri  caiz ise  işin  tuzu  biberi  sayılabilecek  özel  üniversitelerin  de  bulunduğu  üstelik  hiç  de  tercih  edilmeyen  birçok bölümün  ihtiva  ettiği  şu  listeye  rağmen;  mezun  olan  63  öğrenciden  sadece  29  'unun  yerleşmiş  olması Taşova  Sağlık  Meslek  Lisesinin  eğitim-öğretim  hayatındaki  ilk  başansızlığı  olmuştur.  Bugüne  kadar  tek bir  öğrencimizi  özel  bir  üniversiteye  yönlendirmedik.  Her  yıl  yerleşemeyen  öğrenci  sayımız  bir  ile  dört arasında  değişiyordu.  Onlar  da  tercih  etmedikleri  için  yerleşmemişlerdi.  Yani  yerleşme  oranımız  her  yıl %90'ların  üzerinde  olmasına  rağmen,  KPSS'de  Türkiye  dereceleri  elde  etmemize  rağmen  çıkıp  bu  kadar cüretkâr  bir  haber  yapamadık.  Ayrıca,  okul  yöneticilerinin  böylesi  beyanatlar  vererek  gündem  işgal etmelerini  hiç  anlayamamışımda,  özel  okullar  yapabilirler.  Çünkü  öğrenci  alma  zorunlulukları  vardır.  Bir okul  herhangi  bir  projede  veya  bir  spor  turnuvasında  önemli  bir  başarı  elde  eden  “hakkıdır,  yapar” diyebiliriz.  Bugüne  dek  edindiğim  tecrübelerimden  şunu  söyleyebilirim.  Bir  öğretmenin  en  iyi değerlendiricisi  öğrencisi  ve  velisidir. 

Yani  zorla  söyleteceksiniz:  Bu  okul,  KPSS'de  hemen  hemen  her  yıl  Türkiye'de  ilk  üçe  öğrenci sokma  başarısı  göstermiştir.  Sporda,  Proje  yarışmalarında  Türkiye  genelinde  finallere  kalmış,  ikinciliği, üçüncülüğü  tatmış  bir  okuldur.  Sayısız  başarıları  vardır.  Şimdi  soruyorum  sizlere=  “Başarı  çıtası  neye göre  ve  nasıl  yükselmiştir?  Sözünü  ettiğiniz  çıta,  bugüne  kadar  hangi  seviyedeydi?  Sizler  nerelere çıkardınız? 

Okul  müdürü  bu  tabloya  “başarı”  adını  vermiş  ve  bu  başarının  temelindeki  çalışmaları  bir  dizi teşekkür  eşliğinde  özetle  şu  şekilde  sıralamıştır. 

1. Hafta  sonu  Kursları:  MEB  tarafından  bu  yıl  yürütülmesi  zorunlu  tutulmuş  kurslardır. 

2. Temiz  Okul  Sağlıklı  Okul  Projesi:  Bu  projenin  Bakanlığımız  nezdinde  adı  Beyaz  Bayrak Projesidir.  Müdürlüğüm  döneminde  okulumuz  “Beyaz  Bayrak”  sertifikasını  zaten  almıştır.  İddia ediyorum  Amasya'nın  en  temiz,  en  düzenli,  en  hijyenik  okulu  olarak  mevcut  yönetime  bırakılmıştır. 

3.0bezite  ile  Yarışma  projesi:  Obezite  ile  yarışılmaz.  Ancak  mücadele  edilebilir.  Tabir  yanlıştır. 
Muhtemelen  sürçü  lisan  olmuştur. 

4. Değerler  Eğitimi,  Kurum  Tanıtım  Gezileri,  Aile  Ziyaretleri,  Rehberlik  Hizmetleri,  Kariyer Günleri  vesaire  gibi  birçok  çalışma  Taşova  Sağlık  Meslek  Lisesinde  evvelden  beri  en  verimli  şekilde  zaten yapılmaktaydı.  Okullarımız  sağlık  Bakanlığına  bağlı  iken,  Müdür  yardımcısı  olarak  görev  yaptığım  o yıllarda  okulumuz  müdürü  ilhan  CEBE,  özellikle  bu  madde  altında  toplanan  bütün  başlıkların  tamamının baş  mimarıdır. 

5. “Fotoğraflarla  Tedaviye  Bakış”  AB  projesi:  Benim  hazırlayıp  neticelendirdiğim  bir  projedir. 

Şimdi,  süslü  bir  libas  giydirerek,  işin  özünden  ve  teknik  boyutundan  bihaber  halkımıza 

yutturmaya  çalıştığınız  ve  bütün  çıplaklığıyla  ortada  duran  şu  “başarısızlık  abidesini”  neşrederken, ileride  işinize  yarayacağını  düşündüpnüz  herkese  teşekkür  ede  ede  bîtâp  düşmüşsünüz.  Üstelik birçoğunun  zerre  kadar  faydası  ve  katkısı  olmadığı  halde. . .  Ama  bir  kez  dahi;  “bizlere  temiz,  düzenli, sorunsuz,  pırıl  pırıl  ve  mazisi  başarılarla  dolu  bir  okul  devreden  bir  önceki  hatta  bugüne  dek  görev yapmış  bütün  yönetim  ve  eğitim  kademesindeki  meslektaşlarımıza  da  teşekkür  ediyoruz"  diyemediniz. 
Üzülerek  belirtmeliyim  ki  diyemezsiniz. 

(Devamı  sayfa  4  de) 


Genel  Kurul  ilanları: 170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL Tüzük  ilanı:  300  TL (Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 
2014  yılı  Kı^ıııi  ilânların  Irk  Mİlııııtia  santimi 
9,03  Tl. 

Tapu  lrM*il,  irra  ilanlarının  Irk  sütunda  santimi 9,03  TL 
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Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Oönderllen  yazılar  yayınlansın  veya yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu yazarına  aittir. 
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TAŞOVA  HAVADİS 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Belevililer  İstanbul'da  buluştu 


İlçemiz  dernekleri  Ramazan  ayı  münasebeti  ile  geleneksel piknik  şenliklerini  Bayramın  ikinci  ve  üçüncü günleri  kendi  köylerinde  yapmışlardı.  Bu yaz  döneminde  Kumluca'dan  sonra  İstanbul'da  piknik  yapan Belevi  Dernek  Pikniği oldu. 

9  Ağustos  2015 
Pazar  günü  Başakşehir Belediyesi  Kayabaşı piknik  alanında  Belevi Derneği  üyelerinin  Büyük  İstanbul  buluşması  şeklinde  geçen pikniği  görülmeye  değerdi. 

Medya  TV  ekranlarından  tanıdı¬ 


ğımız  yeni  dönemde Medya  TV'nin  kapanması  ile  program  hayatına  Anadolu  Dernek TV'de  başlayacak  olan Usta  programcı  Salih Turgut'un  sunumu  ile başlayan  programda son  günlerde  tırmanan terör  olaylarında  hayatlarını  kaybeden  şehitlerimiz,  Mustafa  Kemal  Atatürk  ve  de  silah arkadaşları  bu  vatan uğruna  şehit  olmuş tüm  şehitlerimiz  anısı¬ na  bir  dakikalık  saygı duruşunun  ardından tüm  katılımcıların  gür sesle  İstiklal  marşımızın  okunması  ile  devam  etti. 

Dernek  Başkanı 


Hacı  Taşova  ve  yönetim  kurulunun  sahneye davetinde  tüm  üyelerin  alkışları  Başkana  olan  desteğin  göstergesiydi. 

Dernek  Başkanı 
Hacı  Taşova  yaptığı  konuşmasında;  "Değerli üyelerimiz  düzenlemiş olduğumuz  geleneksel pikniğimize  katılımlarınız  nedeniyle  her  birinize  ayrı  ayrı  teşekkür  ederim.  Bu  tür  etkinlikler  eğlenceden  öte  birlik  ve  beraberliklerimizin  göstergesi  olmaktadır.  Bayramın  ikinci  günü  köy  muhtarlığımızın  düzenlediği  pikniğe  de  beraberce  katıldık.  Sağol- 


sun  muhtarımız  bugün bizi  yalnız  bırakmadı. 
Muhtarımıza  katılımları  için  ayrıca  teşekkür ederim.  Biliyorsunuz aidatlarla  dernek  olarak  ne  yer  alabiliyoruz, ne  de  bu  tür  etkinlikleri yapabiliyoruz.  Yine içimizde  işverenlerimizin  destekleri sayesinde  sponsorluklarla  etkinliklerimizi yapıyoruz.  Hediyelik eşya  çekilişi  yapacağız iş  yerlerinden  aldığımız  çok  değerli  hediyelerimiz  var  başta  Televizyon,  Çamaşır  makinesi  ve  derin  dondurucu  ayrıca  bisikletler var  devamı  var.  Biz  bedel  ödemeden  bağış  olarak  sizlere  hediye  o¬ 


larak  vermek  üzere  aldığımız  bu  eşyaların bedelleri  çok  küçük  rakamlı  bedellerle  bilet alarak  sizlerin  olacak. 
Sizler  de  bu  vesile  ile derneğimize  destek  olmuş  olacaksınız.  Dernek  yönetiminde  ikinci dönem  görevdeyiz. 
Sizlerin  desteği  ve  güveni  ile  buradayız.  Ancak  bu  yeterli  mi?  Değil.  Biz  derneğimize kendimize  ait  bir  yer almadığımız  sürece  bu destek  yeterli  değildir. 
Dernek  gecemizde  biliyorsunuz  coşkulu  bir katılım  ve  sözler  verilmişti.  Biz  bunların  paraya  dönüştürülmesinde  sıkıntı  yaşıyoruz. 
Sizden  ricam  bu  ikinci dönemimizde  görevimizin  sonuna  gelmeden  durumu  yeniden değerlendirerek  yerimizi  alalım.  Bizleri  bugün  yalnız  bırakmayan Anadolu  Dernek  TV  p- 


yan  hemşehrimiz,  sunucumuz  Salih  Turgut ve  ekibine  Sanatçımız, hemşehrimiz  Buket Ünal'a  ve  orkestrasına teşekkür  ediyorum. 
Sizlere  iyi  eğlenceler dilerken,  birliğimizi her  geçen  gün  pekiştirecek  etkinliklerde buluşmak  dileğimle" dedi. 

Dernek  Ağalığı adına  yapılan  açık  artırmada  2015  yılı  dernek  pikniği  ağalığını  iş adamı  Salih  Emeksiz en  yüksek  bedeli  ödeyerek  aldı.  Ağaya  dernek  tarafından  alınan özel  elbise  giydirildi  ve davul-zurna  eşliğinde piknikalanı  dolaşıldı. 

Yine  derneğe bağışı  yapılan  LC  Televizyonu  en  yüksek  bedel  ödeyerek  Taşova'dan  gelen  OsmanlI Otomotiv'in  sahibi Belevili  Hüseyin  Ta- 


günlerde  yapılacak Dernek  Dayanışma gecesinin  televizyon¬ dan  yayını  ile  ilgili maddi  bedelini  karşılayacağının  sözünü verdi. 

Sabahın  İlk  ışıkları  ile  piknik  alanına gelen  Belevililer  mangallarını  yakarak,  semaver  çaylarını  demlediler.  Dernek  Başkanı  Hacı  Taşova  piknik  alanında  kamera eşliğinde  dolaşarak tüm  katılımcılara  hoş geldin  dedi. 

Türk  Halk  müziğinin  güçlü  sesi  aynı zamanda  Taşovalı  olan Buket  Ünal  sahne  aldığında  abartısız  tüm piknik  alanında  bulunan  Belevililer  oyunlara  katıldılar.  Türküler ve  halaylarla  devam eden  etkinlikte  hediyelik  eşyaların  çekilişleri  yapılarak  progra- 


ilçemizde  iki almaya 


okul  beyaz  bayrak hak  kazandı 


Erbaa  yolunda  trafik kazası:  1  ölü  3  yaralı 


İlçemizde  iki  okul, 

Taşova  Yeşilırmak  Çok  Programlı  Anadolu  Lisesi (Taşova  Lisesi)  ile  Taşova Anadolu  Lisesi  "Beyaz Bayrak"  almaya  hak  kazandılar. 

Sağlık  Bakanlığı  ile Milli  Eğitim  Bakanlığı  arasında  yapılan  "Beyaz  Bayrak  İşbirliği  Protokolü” çerçevesinde,  ilimizdeki  okullarından  başvuru  yapan ve  komisyon  tarafından yerinde  denetlenerek  denetimler  sonucunda  okullarımız  "Temiz  Okul  Sağlıklı  Okul"  seçildi.  İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğüne  bağlı okullarımızdan  bu  proje için  yapılan  başvuru  neticesinde  30.03.2015 21.04.2015  tarihleri  arasında  denetimler  yapıldı. 

İlçemizdeki  iki  okul  yapılan  değerlendirmeler  neticesinde  90  ve  üzerinde puan  aldılar.  Bu  puan  neticesinde  "Beyaz  Bayrak"  almaya  hak  kazandılar.  hak  kazanan  okullarımızı  teşekkür  ederiz. 

Beyaz  Bayrak  almaya  tebrik  eder,  emekçilerine 


ZAYİİ- 

Tokat-Reşadiye  Nüfus  Müdürlüğünden  almış  olduğum  Nüfus  Hüviyet  Cüzdanımı,  B  Sınıfı  Sürücü Belgemi  ve  PTT  Emekli  Maaş  Kartımı  kaybettim.  Hükümsüzdür 

Şakir  Beyazıt  (Mehmetoğlu-15. 09. 1962) 


Taşova  Erbaa  D  100  karayolunda  şarampole  takla atan  araçta  bulunan  4  kişiden  sürücü  Cemil  Bozok 
(56)  olay  yerinde  hayatını kaybederken,  3  kişi  yaralandı. 

12  Ağustos  2015  günü 
aracı  ile  İstanbul'dan  memleketine  dönen  Cemil  Bozok D-100  karayolu  Taşova  Erbaa  sınırında  direksiyon  hakimiyetini  kaybetti.  Bari¬ 


yerlere  çarparak  araç  şarampole  takla  attı.  Ters  dönen  araçta  sürücü  Cemil  Bozok  olay  yerinde  hayatını kaybetti.  Araçta  bulunan  Emine,  Semra  ve  11  yaşındaki  İlayda  Bozok  ise  yaralandı. 

Yaralılar  Erbaa  Devlet Hastanesine  kaldırılmış  olup,  kazayla  ilgili  soruşturma  başlatıldı. 


ZAYİİ- 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  almış  olduğum Nüfus  Hüviyet  Cüzdanımı  ve  E  Sınıfı  Sürücü  Belgemi 
12  Ağustos  2015  günü  kaybettim. 

Hükümsüzdür 

Selami  Gülel 
(Çaydibi  Köyü) 
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TAŞOVA  HAVADİS 


18/08/2015 


Taşova  Hentbol  Spor  sezona sıkı  hazırlanıyor 


Hemşehrimiz  Hakan  Canik Solingen  Belediye  Başkanlığına  aday 


Solingen 

Büyükşehir  Belediye Başkan  Adayı 


HAKAN  CANİK 


Hentbol  Erkekler 
Süper  Lig'de  mücadele eden  Taşova  Hentbol Spor  Kulübü  antrenörü Hakan  Günah  bu  sezon hedeflerinin  ilk  4  arasında  yer  almak  olduğunu  bildirdi. 

Günah  gazetemize  yaptığı  açıklamada yeni  sezon  hazırlık¬ 


larına  başladıklarını söyleyerek:  "Bu  sezon hedefimiz  ligi  üst  sıralarda  tamamlamak, İnşallah  mücadele  gücünün  çok,  sakatlığın az  olduğu  ve  hentbol kalitesinin  en  üst  seviyede  gerçekleştiği  bir sezon  yaşarız"  dedi. 

Günal,  yeni  sezon 


hazırlıklarına  planladıklarından  biraz  geç başladıklarını  ifade  ederek:  "Geçtiğimiz  sezon  hep  söylüyorduk. 
İlk  öncelikli  hedefimiz ligde  kalarak  daha  sonra  play-off  oynamaktı. 
Geçtiğimiz  sezon  başarı  çıtasının  yükselmesinden  dolayı  bu  sezon 


hedefimiz  ilk  dört  arasında  yer  almak"  diye konuştu. 

Takımımız  kadrosunda  değişiklikler  olduğunu  belirten  Günal; "İskelet  kadromuz  tamamen  değişti  ve  yeni gelen  arkadaşlarımız olduğu  gibi  kadromuzda  bir  iki  eksiğimiz var  ve  bunları  da  tamamladığımız  takdirde ligde  ilk  dört  arasında yer  alacağımızı  tahmin ediyorum"  dedi. 

Taşova  Hentbol 
Spor  13  Ağustos  2015 
Perşembe  günü  başladığı  antrenmanlarına 14-15  Ağustos  Cuma ve  Cumartesi  günleri de  devam  etti. 

Pazar  günü  istirahat  eden  hentbolcular  dün  idmanlarına kaldığı  yerden  başladı. 


Almanya'da  yaşayan  ve  AmasyalI  hemşehrilerimizden  Medya Tv  Yönetim  Kurulu Başkanı  Turan  Canik'in akrabası  olan  Hakan Canik  Solingen  Belediye  Başkan  Adayı  oldu.  Almanya'da  yaşayan  Türklerin  desteğini de  arkasına  alarak kendi  başarısını  da  üzerine  ekleyip  başkan olma  şansını  üst  düzeyde  tutmak  isteyen Canik'e  Türk  medyasının  da  sahip  çıkması gerekiyor. 

Zamanımızın  teknolojik  akımı  sosyal 


medyayı  da  kullanırsak hemşehrimiz  Hakan Canik'in  Başkan  olmaması  için  hiçbir  sebep yok.  Tam  tersi  sosyal medya  çok  olumlu  kullanılırsa  şansı  bir  o  kadar  daha  artacaktır. 


Taşova  Havadis  gazetesi  ve  taşova.gen.  tr olarak  Karsavul  Köyü nüfusuna  kayıtlı  Hakan Canik'e  desteğimiz  sonuna  kadar  devam  edecektir. 


88  yaşındaki  Hüseyin 
Karakişi  traktör  kazasında hayatını  kaybetti 


OOĞALGAZ  İlil  I  II V MÜHENDİSLİK 

A"  /*  A  Doğalgaz  Tesisatı.  Kat  Kalorifer  Tesisatı Sıhhi  Tesisat,  Yerden  Isıtma  Sistemi ütoillant  VKIAŞ  Doğalgaz  hesaplı  kombi BOSCH  sistemleri  ile  hizmetinizde 


“Haftanın  7  günü  açığız" 

Buderus  Ücretsiz  keşif.  Tüm  Kombilerde  peşin %baymak  fiyatına  kredi  kartına  9  taksit  imkanı 


iteA,  tüAİü  ^iJzGifetUsUtûg,  için  devamlı  *7a^ooa  'dcufty 

Muammer  Gökçe  Oğuzhan  Aktaş  İlyas  Özdemir 

0507  780  34  34  0533  730  73  93  (Emekli  öğretmen) 


İlçe  Meydanı  Kadir  Torun  Cad. 
No:  31/A-T AŞO V A 


0535  985  17  69 

(Taşova  Şube  Sorumlusu) 


Yolculuğunuzun  keyfini  çıkarın... 


İlçemize  bağlı Şahinler  (Kuşuf)  köyünde  16  Ağustos 
2015  Pazar  günü  sabah  saatlerinde  meydana  gelen  traktör  kazası  sonucu  1  kişi  hayatını  vefat  etti. 

Şahinler  köyünde,  tarlasına  çalışmaya giden  Hüseyin  Karakişi (88),  kullandığı  05  HD 
556  plakalı  traktörün 


devrilmesi  sonucu  altında  kalarak  hayatını kaybetti. 

Yine  Şahinler  köyünde  26  Mayıs  2008 
günü  77  yaşındaki  İbrahim  Tetik  ve  4  Ağustos  2015  günü  Sepetli köyünde  Kaya  Küçük¬ baş  traktör  kazası  sonucu  hayatını  kaybetmişlerdi. 

Merhum  Hüseyin 


lah'tan  rahmet,  kederli ailesi  ve  yakınlarına baş  sağlığı  dileriz. 


Kaymakam,  Yaz  Kuran 


Kursunu  ziyaret  etti 


İlçemiz  Kaymakamı  Kudret  Kurnaz,  il¬ 


çemiz  Müftülüğünce  açılan  yaz  Kur'an-ı  Kerim  kursunu  ziyaret etti. 

İlçemiz  Müftüsü 
Harun  Yılmaz'dan  kurs hakkında  bilgiler  alan Kaymakam  Kudret Kurnaz,  çocukların  küçük  yaşta  din  ve  ahlak eğitimi  almasının  çok önemli  olduğunu,  bu 


kurslar  sayesinde  çocukların  yaz  boyunca hem  bilgilerini  artırdıklarını  hem  de  kötü alışkanlık  ve  arkadaşlıklardan  korunduklarını  söyledi. 

Kaymakam  Kudret  Kurnaz  öğrencilere yaz  boyunca  vakit  buldukça  kitap  okumalarını  da  tavsiye  etti. 


Taşova  Sağlık  Meslek  Lisesinde  Başarı Çıtası(î)  Yükseldi 


Tel:  0358-312  20  60 


Recep  Raya  Cep:  0533  232  72  39 
Eren  Kaya  Cep:  0539  947  79  09 

TAŞOVA 

08:15  SAMSUN  09:00  İSTANBUL 10:30  SAMSUN  19:30  İSTANBUL 14:00  SAMSUN  20:00  İSTANBUL 17.30  SAMSUN 


(2.  Sayfadan  devam) 

Kıymetli  Meslektaşlarım,  lütfen!  Bir  şeyleri  ispat  etme  veya  binlerine  şirin  görünme  ihtirasıyla  bu  aziz  mesleği  daha çok  incitmeyelim.  Saygınlığını  yitirmesine  katkı  sunmayalım,  ilçe  ve  il  düzeyinde  gerçekleştirilen  YGS  ve  LYS  değerlendirme toplantılarında  sırf  üst  yöneticilerden  azar  işitmemek  için,  bölümleri  analiz  etmeden,  araştırmadan  “yeter  ki  yerleşsin" mantığıyla  hareket  ederek  bu  masum  çocuklara  kıymayalım.  Bizlerin  önceliği;  İlimizin,  Yükseköğretim  programlarına öğrenci  yerleştirme  sıralamasını  öne  çekmekten  çok,  emanet  aldığımız  gençlerin  istikballeri  olmalıdır.  Popüler  yaklaşımlar bir  eğitimcinin  zihnine  zarardır.  Zihni  zarar  görmüş  bir  eğitimcinin  zihniyeti  de  sağlıklı  olamaz.  Sağlık  Meslek  Liselerini tercih  eden  öğrenci  ailelerinin  gelir  durumlarını  hepimiz  çok  iyi  biliyoruz.  Bunların  özel  üniversitelerde  okuyabilme  şansları yoktur,  olamaz  da. . .  Bu  pırıl  pırıl  gençleri  KPSS'ye  hazırlayalım  ki,  bir  an  önce  hem  ailelerinin  sırtından  yük  olmaktan kurtulsunlar  hem  de  aile  geçimlerine  katkıda  bulunsunlar.  Çok  iyi  biliyoruz  ki,  bu  çocukları  müfredatlarından  ötürü  tıp fakültelerine,  ODTÜ,  Boğaziçi  vs.  gibi  üniversitelere  gönderemiyoruz.  Eğer  açık  öğretim,  ikinci  öğretim,  uzaktan  eğitim  veya paralı  üniversitelere  göndereceksek;  devlet  memuru  olarak  atandıktan  sonra  da  daha  iyi  daha  sorunsuz  okuyabilirler.  Çünkü hem  çalışabilecekler  hem  de  okuyabileceklerdir. 

Açık  konuşmak  gerekirse  insanları  kırmak,  incitmek  bana  çok  uzak  duygulardır.  Böyle  alışkanlıklarım  da  yoktur. 
Ancak  herkes  ne  konuştuğunun  şuurunda  olmak  zorundadır.  Aklı  selim  insanların  içinden  dahi  terennüm  edemeyeceği, günlüklerine  bile  yazmaya  cesaret  gösteremeyeceği  böylesine  hakikatten  uzak  yalan-yanlış  bilgileri,  cicili  ambalaj  içinde fütursuzca,  pervasızca  medya  üzerinden  halk  ile  buluşturarak  kendilerine  yeni  yeni  saltanatlar  edinmelerine  de  göz yummayacağız.  Taşova'da  neredeyse  ömrümün  yarısı  geçti.  İkinci  memleketimdir.  Hâlâ  birçok  dostumla  görüşüyorum. 
Oradan  ayrılırken,  tüm  içtenliğimle  ifade  etmeliyim  ki,  okul  yönetiminin  başarılı  olmasını  can-ı  gönülden  dilemiş  ve istemiştim.  Neden  mi?  Elbette  öğrencilerim  için. . .  Yazık  ki  olamamış. . .  Yine,  mevcut  öğrencilerim  mezun  oluncaya  kadar hem  ellerim  hem  gözlerim  onların  üzerinde  olacaktır.  Kendilerini  takip  edeceğimi  bu  sitede  yazdığımı  dün  gibi  hatırlıyorum. 
Neyse,  her  şeyi  de  yazmak  istemiyorum.  Bir  daha  kimse  böyle  bir  gaflete  düşmez  İnşallah . . . 

Yaz  tatilinden  sonra  eğitim  ile  ilgili  sorunları  ve  çözüm  noktasında  görüşlerimi  köşemizde  siz  sevgili  okurlarımız  ile paylaşmayı  düşünüyordum.  Bu  yazı  başlangıç  olsun  inşallah! 

Saygılarımla... 


